
 
1 

 

 Ypsilon verenigt naasten van mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid 
 

   N i e u w s b r i e f   j u n i  2 0 2 3 

 

Y p s i l o n  a f d. E i n d h o v e n  &  d e  K e m p e n 

De volgende bijeenkomst is op 13 juni in het BadLab en het betreft de jaarlijkse filmavond. 

Verderop in deze Nieuwsbrief meer informatie. 

 

 

Het blijft voor een aantal bezoekers toch moeilijk om de locatie BadLab te vinden. 

Als u de ingang Boschdijk neemt ziet u de bordjes van Ypsilon staan, die u naar de actuele locatie leiden. Houd er 

rekening mee dat ze laag aan de grond staan. Daarnaast is het BadLab een zwembad geweest, en ziet er dus ook 

niet uit als een conferentiecentrum. Hieronder 2 foto’s: een van het BadLab en een van de overburen. Hopelijk 

behulpzaam bij het zoeken! Deze informatie staat ook op de website van Ypsilon Eindhoven en de Kempen. 

 

 
 

OVERBUREN     BADLAB 

 

 

Voor de jaarplanners 

De regioavonden van Ypsilon afd. Eindhoven & de Kempen in 2023: 2e dinsdag van de 

maand, aanvang 19.30 uur in het BadLab op het terrein van Landgoed de Grote Beek. 

 

13 juni 

Jaarlijkse filmavond 

12 september 

contactavond 

10 oktober 

Thema-avond 

Marcel v.d. Veer? 

 14 november 

contactavond 

 

 

Inleveren kopij of reageren? 

Inleveren kopij voor het volgende regioblad: voor 25 juni 2023. 

wilvanderlaak@kpnmail.nl  
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Redactioneel 

Met vier weken vertraging is ie er dan: de zomer! Misschien plannen maken, en in elk 

geval meer ontmoetingen. 

Verderop een uitgebreide informatie over de film van 13 juni. Een film met de nodige 

humor, maar het thema blijft overeind: hoe regel je de zorg voor een volwassen kind 

dat blijvend zorg nodig heeft. Ik nodig dus degenen die de film al eerder zagen ook 

uit hun mening en ervaring te komen delen. 

 

 

 
Verslag thema-avond van 9 mei 2023 

 

Helaas was onze secretaris Hans van den Hoek door ziekte afwezig, dus zo’n 

uitgebreid en volledig verslag als van de vorige bijeenkomst treft u hier niet aan.  

Gastspreker was Patricia van Lierop van Let-it-Be die een persoonlijk verhaal vertelde 

over suïcide en suïcidepreventie, maar ook regelmatig vanuit haar ervaringen naar 

het grotere geheel stapte. Ze kreeg brede aandacht en veel waardering voor haar 

verhaal. Binnen Let-it-Be is ze zeer actief met groepen, dus wij hopen haar nog een 

keer uit te kunnen nodigen met haar ervaringen. 

Tot onze verrassing kregen we bezoek van Carla van de Wiel, de nieuwe voorzitter 

van de raad van bestuur van de GGzE. Ze bleek zeer geïnteresseerd in het reilen en 

zeilen van Ypsilon, en nam actief deel aan de gesprekken. We hebben haar 

bedankt voor haar oriënterend bezoek, gezegd dat ze altijd weer welkom is en 

bedankt voor de faciliteiten die de GGzE nog altijd biedt aan Ypsilon. 

 

Het was jammer weer te moeten constateren dat slechts een handjevol leden deze 

avond bezocht, waarvan de meesten vaste bezoekers zijn. Hoe verder met de 

contactavonden? wordt een agendapunt op de jaarvergadering in december. 

 

 

 

Regie: Will Koopman | 118 minuten | drama, komedie | Acteurs: Linda de Mol, 

Tjitske Reidinga, Elise Schaap, Bas Hoeflaak, Olga Zuiderhoek, Patrick Duffy, Peter 

De Nederlandse fi lm van 13 juni: April,  May en June  
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Bolhuis, Gijs Scholten van Asschat, Mark Rietman, Dragan Bakema, Thomas Jansen, 

July Janssen, Robert Nederlof, Lilou Zoey Peetoom, Frédérique Welie, Ali Ben Horsting, 

Marlon Matla, 

Autisme. Als je er niet zelf mee te maken hebt, dan is het lastig omschrijven wat het is om een 

stoornis in het autistisch spectrum te hebben. Je kunt het dan beter laten zien, vond 

filmmaakster Monique Nolte. Daarom maakte ze twee documentaires over Kees Momma, 

die boeken schrijft over zijn aandoening. In 1997 was er ‘Trainman’, waarin Momma laat zien 

hoe hij zich met hulp van zijn moeder staande houdt in de voor bedreigende buitenwereld. 

In het vervolg ‘Het beste voor Kees’ (2014) gaat het over de worsteling van zijn inmiddels 

bejaarde ouders om een toekomstperspectief voor hun zoon te bieden. Met name die film 

maakte veel los op social media. Ook Linda de Mol zag de documentaire van Nolte en liet 

zich door Kees’ verhaal inspireren. De veelzijdige De Mol wilde graag een film maken over 

zussen, omdat ze zelf met alleen een broer opgroeide, maar zocht nog naar de juiste insteek. 

De zussen kregen zodoende een autistische broer, voor wie een oplossing gevonden moet 

worden nu hun moeder op sterven ligt. Ze nam een paar oude bekenden in de arm 

(regisseur Will Koopman en scenarioschrijver Frank Houtappels, met wie ze onder meer samen 

de succesvolle tv-series ‘Gooische vrouwen’ en ‘Familie Kruys’ maakte – en acteurs met wie 

ze vaker werkte; Tjitske Reidinga, Elise Schaap) en de tragikomedie ‘April, May en June’ 

(2019) was geboren. 

De drie (half)zussen April (Linda de Mol), May (Elise Schaap) en June (Tjitske Reidinga) 

hebben elk hun eigen drukke leven. April woont al jaren in de Verenigde Staten, waar ze een 

carrière opbouwde als soapster, al liggen de rollen nu ze ouder wordt niet meer echt voor 

het oprapen (haar personage in een ziekenhuisserie ligt al enige maanden in coma). 

Bovendien heeft de man met wie ze al 25 jaar samen is aangepapt met haar piepjonge 

‘vitamin coach’. Middelste zus June is een pure perfectionist voor wie haar gezin boven alles 

gaat, al draaft ze er enorm in door. Zo is ze van mening dat haar ene zoon bijkans doodgaat 

als hij gluten binnenkrijgt, solliciteert de ander naar een strafblad en laat ze haar uit China 

geadopteerde dochtertje elke nacht tussen haar en haar man Mark (Ali Ben Horsting) in 

slapen, wat natuurlijk funest is voor hun seksleven. May is halverwege de dertig maar leeft 

nog altijd een losbandig studentenbestaan. Ze papt aan met getrouwde mannen (en laat 

zich in kledingkasten wegmoffelen als de echtgenote onverwacht thuiskomt…) en wil maar 

niet inzien dat haar modellencarrière al een tijdje achter haar ligt. De drie vrouwen worden 

op een dag door hun moeder Mies (Olga Zuiderhoek) uitgenodigd omdat ze hen een 

belangrijke mededeling moet doen: ze is ernstig ziek en omdat ze geen trek heeft in de 

fysieke aftakeling die haar te wachten staat, wil ze op haar eerstvolgende verjaardag 

euthanasie laten plegen. Alsof die mededeling nog niet heftig genoeg is, wil ze van haar 

dochters weten wie er voor haar autistische zoon Jan (Bas Hoeflaak) gaat zorgen. Maar April, 

May en June zijn zo met zichzelf bezig dat ze hun jongere broer amper hebben kunnen leren 

kennen, laat staan dat ze weten hoe ze voor hem moeten zorgen. 

De beslommeringen in het gezin doen wat gekunsteld aan: moeder en vooral dochters 

krijgen wel héél veel op hun bordje. Liefdesdrama’s, gezondheidsperikelen, werktoestanden, 

gedoe met het gezin; het houdt maar niet op. De zussen eisen heel wat aandacht op, maar 

eigenlijk zijn hun belevenissen helemaal niet zo interessant. Het gaat allemaal ten koste van 

moeder Mies, die niet alleen door de altijd fantastische Olga Zuiderhoek gespeeld wordt, 

maar ook nog eens een fascinerend leven heeft geleid. Ze kreeg vier kinderen met vier 

verschillende mannen, woonde in de VS en Frankrijk, was samen met een man die later liever 

een vrouw wilde zijn én met een beroemde Amerikaanse acteur en had op haar veertigste 

een one-night-stand met een jongen van negentien. Naar die laatste, de vader van Jan, 

gaan de zussen op zoek. Omdat Mies alle mannen uit haar leven graag nog één keer bij 

haar wil hebben. Waarom Mies naar een tweede plan geschoven wordt ten gunste van haar 

dochters is een raadsel. Naast Zuiderhoek is ook Hoeflaak een lichtpuntje: wat speelt hij zijn 

rol overtuigend! Het dwangmatig vasthouden aan patronen, de woede-uitbarstingen als het 
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niet loopt zoals hij gewend is, de problemen die hij ervaart bij het tonen van affectie; een rol 

die eenvoudig karikaturaal had kunnen worden, weet Hoeflaak knap en levensecht in te 

vullen. In de rollen van de vaders zien we ervaren acteurs als Peter Bolhuis, Gijs Scholten van 

Asschat, Mark Rietman en de Amerikaan Patrick Duffy, die we nog kennen uit ‘Dallas’ en die 

naar verluidt vooral tekende voor dit rolletje omdat hij een fervent voorstander is voor 

euthanasie en daar altijd al een film over wilde maken. Zijn bijdrage is echter marginaal, dus 

echt veel voegt zijn aanwezigheid voor de film niet toe. 

‘April, May en June’ legt zijn focus te veel op de zussen met hun vermoeiende en soms 

ronduit kluchtige toestanden, dat we bijna vergeten om wie het hier écht gaat; moeder Mies 

en zoon Jan. Pas helemaal aan het einde keren we terug naar de kern van de zaak en het is 

pas vanaf dat punt dat we daadwerkelijk geraakt worden door wat we zien. Die emotionele 

en ontroerende scène, bijna helemaal aan het slot, onderstreept wat voor film dit óók had 

kunnen worden, als de zussen een stapje terug hadden gedaan en ruim baan hadden 

gemaakt voor hun moeder en broer.  

 

 

 

Het samenwerkingsoverleg met In Perspectief/Labyrint 

We zijn weer bij elkaar geweest voor overleg. Het lukt kennelijk niet om de digitale 

adressen te achterhalen van de vele leden van beide zusterorganisaties. Na 

uitnodiging zou de opkomst voor onze bijeenkomsten wellicht groter kunnen zijn. 

Gezien achterliggende organisatieperikelen lijkt het er vooralsnog op dat de wens 

tot samenwerking meer richtinggevend zal moeten zijn dan een werkelijke fusie.  

Piet van der Linden is inmiddels met zijn broer bezig met een website die als ingang 

dient voor naasten uit Eindhoven en de regio die daarna kunnen kiezen tussen de 

websites van Ypsilon en van Labyrint-In Perspectief. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xc3gevtAye0

